
Carla Herwegh korte biografie� www.nadeoorlog.nl

Carla Herwegh 
korte biografie

Mijn naam is Carla Herwegh, geboren in 1962. Ik ben getrouwd en 
heb twee inmiddels volwassen kinderen, een zoon en dochter waar 
wij zeer trots op zijn. Wij zijn woonachtig in het mooie Loenen op de 
Veluwe. Mijn werkzame leven bestaat uit verschillende periodes. 

De eerste 12 jaar heb ik in het bedrijfsleven gewerkt in de verpakkingsindustrie 
als accountmanager. Een leuke bruisende tijd, maar lastig te combineren 
met kinderen. Mijn “onderwijshart”, met een opleiding op de pedagogische 
academie zoals dat toen nog heette, klopte om het onderwijs weer in te gaan. 
En dat heb ik gedaan, ik heb vervolgens 11 jaar op een basisschool les gegeven. 

Maar ik wilde mijzelf verder ontwikkelen en uitdagen en toen ben ik begonnen in 
het voortgezet onderwijs als docent Nederlands. Uiteraard heb ik hiervoor met 
veel plezier de opleiding tot docent tweede graad gevolgd en behaald. Ik heb 
vervolgens 12 jaar met heel veel plezier in het voortgezet onderwijs gewerkt. 

Dit afgelopen schooljaar heb ik besloten het onderwijs de rug toe te keren en 
nog 1 keer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik werk nu voor CODA (museum, 
archief en bibliotheek) in de functie van docent. Ik mag schoolgroepen rondleiden 
in het museum waar verschillende exposities zijn en klassen rondleiden in het 
herinneringscentrum “Het Apeldoornsche Bosch”. 

Hier ligt ook de link met de stichting “Na de oorlog” waarvoor ik gastspreker 
mag zijn om mijn familieverhaal te vertellen wat gelinkt is aan de gebeurtenissen 
in het Apeldoornsche Bosch. Ik zie er naar uit om mijn eerste gastlessen te gaan 
geven. Ik vind het uitermate belangrijk dat onze jeugd en jongeren blijven horen 
wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Het blijkt steeds vaker dat ze 
niet weten wat de Holocaust was en deze zelfs ontkennen. Wij leren van onze 
geschiedenis en moeten samen er voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren 
met welke groep, nationaliteit of volk dan ook. 
Gezien mijn achtergrond voel ik het als een morele verplichting hieraan een 
steentje bij te dragen en dat wil ik ook doen door vrijwilliger te zijn voor de 
stichting “Na de oorlog” en gastlessen te geven.


