NA DE OOREEG

Landelijk centrum naoorlogse gastsprekers WO2 tot nu

Benno Gerritse

Mijn naam is Benno Gerritse (1959), ik ben geboren in Den Haag in een
niet-religieus gezin.

Ik ben er pas op mijn 15e achter gekomen dat mijn vader Joods is en
sindsdien ben ik er stap voor stap achtergekomen wat mijn familie van
vaderskant in de oorlog heeft doorstaan.

Ik heb Natuurkunde gestudeerd in Delft en Bedrijfskunde in Delft en Rotterdam en
vanaf 1985 werkte ik voor een Amerikaans teleommunicatiebedrijf waarvoor ik
met mijn vrouw Ineke en onze kinderen Irene (1992) en Daniel (1996) ook lange
tijd in het buitenland gewoond heb: in Spanje, Polen en Saoedi-Arabié. Terug

in Nederland ben ik gaan werken als IT Consultant voor IBM en voor andere
bedrijven. Kortgeleden zijn mijn vrouw en ik verhuisd naar Rotterdam en onze
kinderen wonen inmiddels zelfstandig.

Door mijn werk heb ik met mensen met zeer verschillende achtergronden prettig
samengewerkt en door middel van de gastlessen draag ik graag bij aan de

ontwikkeling van een goede verstandhouding tussen de mensen van onze
maatschappij. Het verhaal van mijn vader draagt daaraan bij door de hulp die hij
heeft gekregen van de diverese families bij wie hij kon onderduiken.

Ik speel dwarsfluit in een orkest en de dwarsfluit speelt ook een rol in de gastles.
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