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Beste leerlingen,

Wat leuk dat ik binnenkort bij jullie in de klas kom en een verhaal uit mijn familie 
kom vertellen. Mijn verhaal gaat over mijn achternicht Hildegard en over hoe zij 
keer op keer haar koffer moest pakken om veilig te zijn, niet omdat ze iets gedaan 
had maar omdat ze Joods was. Over de dappere keuzes die zij maakte om 
anderen te helpen en over het geheim en verdriet van mijn familie om wat er met 
haar is gebeurd, daar ga ik het met jullie over hebben.

Voor mijn verhaal is het belangrijk dat jullie al wat weten over de Tweede 
Wereldoorlog. Kijk daarom het fi lmpje ‘De oorlog in zeven minuten’ en 
beantwoord de vragen op de volgende pagina’s.
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1. Tijdlijn
Deze tijdlijn gaat over de Tweede Wereldoorlog. 
Verbind de juiste jaartallen met de juiste foto’s

Door de anti-Joodse 
maatregelen worden 
Joodse muzikanten 
ontslagen uit orkesten

Nederland wordt bezet 
door nazi-Duitsland

Adolf Hitler komt aan 
de macht en veel Joden 
vluchten uit nazi-Duitsland

Kinderen en kleinkinderen 
van overlevenden en 
slachtoffers van WO2 
vertellen wat er met hun 
familie is gebeurd voor de 
klas

Joodse patiënten en 
hun verplegers van het 
Apeldoornse Bosch worden 
opgepakt, gedeporteerd 
en vermoord in de 
concentratiekampen

Huizen en winkels van 
Joden worden vernield. 
Het is vanaf dit moment 
moeilijk om nazi-Duitsland 
nog te ontvluchten

Nederland is bevrijd!

De nazi’s beginnen 
met het arresteren van 
Joden en sturen hen 
naar doorgangskamp 
Westerbork
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Weetje: 
Wist je dat de nacht waarop 
huizen, winkels en synagogen 
werden vernield ook wel de 
Kristallnacht wordt genoemd?
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Een stamboom laat zien welke mensen deel uitmaken van 
jouw familie. In mijn verhaal zal ik vertellen over mijn 
achternicht maar ook een beetje over mijn opa, oma en 
mijn vader. Dit is mijn stamboom:

Teken hieronder jouw eigen stamboom, 
wie behoren er allemaal tot jouw familie?

2. Stamboom
Weetje: 
Wist je dat veel landen, 
waaronder Nederland 
vanaf 1938, geen Joodse 
vluchtelingen meer wilden 
binnenlaten?
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De Tweede Wereldoorlog is helaas niet de laatste oorlog 
uit de geschiedenis. Er is vandaag nog steeds oorlog in de 
wereld. Welke oorlogen ken je en wat weet je erover? 

3. Oorlog toen en nu Weetje: 
Wist je dat er vandaag de 
dag ongeveer 110 miljoen 
mensen op de vlucht zijn 
vanwege oorlog? 
Een derde van deze 110 
miljoen zijn kinderen.

Deze oorlogen ken ik

Dit weet ik erover
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4. Helden in Uniform

a. Wat zie je allemaal op de foto?
b. Wat denk je allemaal over de foto?
c. Wat zou je over de foto willen weten? bedenk 3 vragen

Weetje: 
Wist je dat haat tegen Joden 
ook wel antisemitisme wordt 
genoemd?

Deze foto heeft te maken met het verhaal van mijn 
achternicht Hildegard. Bekijk de foto goed en beantwoord 
de volgende vragen:



6Gastles Carla Herwegh Carla Herwegh

Er zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland 
107 duizend Joden gedeporteerd naar de concentratie- en 
vernietigingskampen. Slechts 5 duizend van hen overleef-
den dit. Er bestaat in Amsterdam een namenmonument 
waarop alle namen van deze slachtoffers staan genoemd. 
In de Joodse traditie leef je voort zolang je naam wordt 
genoemd. Dit namenmonument bestaat ook online, je kunt 
slachtoffers opzoeken en informatie vinden.

5. Zolang je naam wordt genoemd

a.  Ga naar www.joodsmonument.nl en zoek op: 
Coenraad Hoek

b.  Wat kun je allemaal over hem te weten komen? 
Schrijf zoveel mogelijk dingen op

c. Waarom is er van zijn broer geen foto?

Tot slot
Ik kijk er naar uit om jullie te zien. Heb je nu alvast 
vragen? Schrijf ze op. Tot gauw!

Carla Herwegh

Tip!
Geïnteresseerd in een 
educatief programma met je 
klas over de geschiedenis van 
het Apeldoornsche Bos? 
Dat kan je boeken via het 
CODA. Op woensdag 
en zondag kun je het 
herinneringscentrum vrij 
bezoeken.

Bron: Namenmonument, Amsterdam Bron: www.joodsmonument.nl

Weetje: 
Wist je dat er vijf 
kampen in Nederland 
waren: Doorgangskamp 
Westerbork, Kamp Vught, 
Kamp Amersfoort, Kamp 
Erika en Kamp Schoorl. 
Mijn achternicht zat in 
doorgangskamp Westerbork.


