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Beste leerlingen,

Wat bijzonder dat ik binnenkort bij jullie in de klas kom om het verhaal van 
mijn familie te vertellen. Mijn verhaal gaat over mijn vader Ton. Hij werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog opgepakt en moest, net als velen anderen mannen, 
gedwongen werken in nazi-Duitsland. Mijn verhaal gaat over gevangenschap, 
dwangarbeid en leven tijdens een oorlog waarvoor je niet gekozen hebt. Hoe het 
verhaal van mijn vader een rol heeft gespeeld in mijn leven, daar gaan we het over 
hebben.

Voor mijn verhaal is het belangrijk dat jullie al wat weten over de Tweede 
Wereldoorlog. Kijk daarom het filmpje De oorlog in zeven minuten en beantwoord 
daarna de vragen op de volgende pagina’s.

Henk van der Velde
info@nadeoorlog.nl

Weetje: 
Nederlanders moesten 
gedwongen werken in 
Duitsland, omdat veel 
Duitse mannen in het leger 
moesten vechten. Dat 
gedwongen werken heet 
dwangarbeid. Sommigen 
gingen onderduiken, maar 
als je werd opgepakt kon 
je in een concentratiekamp 
terechtkomen.

https://www.youtube.com/watch?v=QI4QQ_6zqVU  
https://www.youtube.com/watch?v=QI4QQ_6zqVU  
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1. Tijdlijn
Deze tijdlijn gaat over de Tweede Wereldoorlog. 
Verbind de juiste jaartallen met de juiste foto’s

Door de anti-Joodse 
maatregelen mogen joden 
niet meer naar de bioscoop

Nederland wordt bezet 
door nazi-Duitsland

Adolf Hitler komt aan de 
macht

Kinderen en kleinkinderen 
van overlevenden en 
slachtoffers van WO2 
vertellen wat er met hun 
familie is gebeurd voor de 
klas

Joden worden vermoord 
in de concentratie en 
vernietigingskampen Nederland is bevrijd! 

Joodse mannen, 
vrouwen en kinderen 
worden opgepakt en 
via doorgangskamp 
Westerbork naar 
concentratiekampen 
gedeporteerd
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1942-1945

1940 1945

?

? ? ? ?

? ?

Weetje: 
Wist je dat een 
nazi iemand 
is die het eens 
was met Hitlers 
antisemitische 
ideeën en plannen?
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2. Rollen

Weetje: 
Wist je dat maar 5 procent 
van de Nederlanders in het 
verzet zaten? 

Leven in een oorlog is heel heftig. Soms moet je keuzes 
maken die heel moeilijk zijn omdat wat je ook kiest, het 
nooit helemaal goed is. Dat wordt een dilemma genoemd.

Tijdens de oorlog waren er verschillende rollen:
• �Helpers: Mensen die actief verzet pleegden tegen de 

nazi’s zoals het verzet.
• �Daders: Mensen die actief meewerkten met de nazi’s, 		

ook wel collaboratie genoemd.
• �Slachtoffers: Mensen die buiten werden gesloten en 

uiteindelijk vermoord: Joden, Roma en Sinti, mensen 
die het niet eens waren met Hitlers ideeën, homo’s, 
mensen van kleur, communisten en gehandicapten.

• �Toeschouwers: de grootste groep mensen deed, om 
verschillende redenen, niets of wist niet wat te doen.

Kun jij voor elke rol iemand bedenken?

Helper

Dader

Toeschouwer

Slachtoffer

Weetje: 
Wist je dat er ook 
Nederlanders nazi’s waren? 
Deze mensen zaten vaak 
bij de NSB, de Nationaal 
Socialistische Beweging 
(een politieke partij met 
dezelfde ideeën als Hitler).
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3. Zie-denk-vraag
Bekijk de foto en beantwoord de volgende vragen

Bekijk de foto en beantwoord de volgende vragen

a. �Wat zie je allemaal op de foto?

b. �Waar denk je dat deze foto over gaat?

c. �Wat wil je over deze foto weten?

Bron: Kamp Erika, foto genomen door onbekende inwoner Ommen, foto uit archief Historische 
Kring Ommen (omstreeks 1942-1944).
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4. Stellingen

Bespreek de volgende uitspraken met je klasgenoot en beslis 
samen waar je de slider neerzet: 
In hoeverre zijn jullie het eens/oneens met de uitspraken?

4. Stellingen

•�Je verzetten tegen de nazi’s klinkt makkelijker  
dan het was

EENS ONEENS

•�Je aanpassen aan de plannen van de nazi’s is eigenlijk 
hetzelfde als meewerken

EENS ONEENS

•�Je kunt altijd iets doen om onrecht en het buitensluiten 
van anderen tegen te gaan

EENS ONEENS

Weetje: 
Wist je dat Jodenhaat ook 
wel antisemitisme wordt 
genoemd?

Weetje: 
Wist je dat er vijf 
kampen in Nederland 
waren: Doorgangskamp 
Westerbork, Kamp Vught, 
Kamp Amersfoort, Kamp 
Erika en Kamp Schoorl. Mijn 
vader zat in kamp Erika.
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Ik kijk er naar uit om jullie te zien.  
Heb je nu alvast vragen? Schrijf ze op. Tot gauw!

Henk van der Velde


